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Dit zijn de generaties van NoachDit zijn de generaties van Noach

‘En de zonen van Noach, die uit de ark gingen, waren Sem, ChamenJafeth; Cham is de vader van Kanaän.
Deze drie waren de zonen van Noach; en uit hen is heel de aarde bevolkt.
En Noach werd landman en plantte een wijngaard. Hij dronk van de wijn en werd dronken;
en hij ontkleedde zich midden in zijn tent. EnCham, de vader van Kanaän, zag de naaktheid van zijn vader
en vertelde het aan zijn beide broers buiten. Toen namen Sem en Jafeth een kleed, legden het op
hun beider schouders, liepen achteruit en bedekten de naaktheid van hun vader, met het gezicht afgewend,
zodat zij de naaktheid van hun vader niet zagen. Toen ontwaakte Noach uit zijn roes en kwam hij te weten
wat zijn jongste zoon hem aangedaan had. Hij zei: Vervloekt is Kanaän! Laat hij voor zijn broers een dienaar
van dienaren zijn!  Ook zei hij: Gezegend is Jahweh, de God van Sem! Laat Kanaän een dienaar voor hen
zijn! Laat God Jafeth uitbreiden en laat hij in de tenten van Sem wonen! En laat Kanaän voor hen
een dienaar zijn! En Noach leefde na de vloed driehonderdvijftig jaar. Zo waren al de dagen van Noach
negenhonderdvijftig jaar; en hij stierf.’ (Gen.9:18-29)
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 Noach’swijngaard is de1e ‘creatiedaad’ die zich voltrekt in dehernieuwde schepping

 De ‘man van de aarde’ en de ‘gaarde’ brengen het scheppingsverhaal (2e luik) in herinnering

‘toen vormde Jahweh God het aardwezen uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in
zijn neusgaten; zo werd het aardwezen tot een levend wezen. Ook plantte Jahweh God van oudsher,

een ‘gaarde’ in Eden, en Hij plaatste daar het aardwezen, dat Hij gevormd had.’ (Gen.2:7,8)

‘…er was noggeen enkel veldgewas opgekomen, want Jahweh God had het niet laten regenen
op de aarde; en er wasgeen aardwezen om de aardbodem te bewerken’ (Gen.2:5)

 Noach vervult de reden waarom Adam gecreëerd werd gekweekte planten te verbouwen

 Noach imiteertde Scheppergod        schept ruimte, stelt grenzen, plant en produceert vrucht
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 Noachswijngaard is meteen een serieuze ‘levensinvestering’, zo direct na de zondvloed!

 Noachswijnproductie is in de geschiedenis van de mensheideengrote culturele prestatie
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 ‘Wijn’ is inde zegenwens van de aartsvaderseen belangrijk element
‘Moge God je geven van de dauw van de hemel, van de vruchtbare streken van de aarde:

overvloed van koren en wijnmost.’ (Gen27:27)

‘Israël zal veilig wonen en alleen; het oog van Jakob zal gericht zijn op een land van koren en wijnmost;
ja, zijn hemel zal dauw laten neerdruppelen. Welzalig bent u, Israël! Wie is zoals u?’ (Dt.33:28,29)

 Jakobs zegenwens voor Juda beschrijftde overvloed aan wijn in Kanaänwel heel opmerkelijk!
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gewaad in druivenbloed. Zijn ogen zijn dieper van kleur dan donkere wijn en zijn tanden witter dan melk.’

(Gen.49:10-12)
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want als gij dit doet, dan heeft God dit reeds lang zo gewild.’ (Prediker 9:7)
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‘Toen dachten ze aan het feest ter ere van Jahweh dat elk jaar in Silo werd gevierd,  en ze raadden
deBenjaminieten aan: ‘Ga naar Silo en houd u daar in de wijngaarden verborgen tot u de meisjes
uit de stad in reidansen naar buiten ziet komen. Kom dan te voorschijn en roof voor ieder van u

een meisje om als vrouw mee te nemen naar uw eigen stamgebied.’ (Richt.21:19-21)

‘Mogen uw borsten als druiventrossen zijn,  …uw verhemelte als de kostelijkste wijn… die regelrecht mijn
geliefde toestroomt, en in zijn slaap naar zijn lippen vloeit. Van mijn geliefde ben ik, en naar mij gaat zijn
begeertebegeerte uit. …Laten wij vroeg naar de wijngaarden gaan en zien of de wijnstok uitbot, of de bloesems zijn
opengesprongen, de granaten bloeien. Daar zal ik u mijn liefde gevenmijn liefde geven. (Hgl.7:8-10,12)
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‘Er was een zeker man uit Ramataim-sofim, uit het gebergte van Efraim, die Elkana heette, …Hij nu ging
van jaar tot jaar uit zijn stad om Jahweh der heerscharen te Silo te aanbidden en Hem offers te brengen.
Eens, nadat men te Silo gegeten en gedronken had, stond Hanna op, ...en bitter bedroefd bad zij tot
Jahweh en weende zeer. …en omdat Hanna bij zichzelf sprak en slechts haar lippen zich bewogen, maar
haar stem niet te horen was, dacht Eli, dat zij dronken was. En Eli zei tot haar: Hoelang zult gij u als een
beschonkene gedragen? Zorg, dat gij uw roes kwijtraakt. …Doch Hanna antwoordde: Neen, mijn heer, ik
ben een diepbedroefde vrouw; wijn nochbedwelmende drank heb ik gedronken, maar ik heb mijn hart
uitgestort voor het aangezicht  van Jahweh.’ (1Sam.1:1,3,9,10,13-15)
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 Salomo verkiest dit ‘feest’ alsde beste tijd omde nieuwe tempelaan Jahweh te wijden!
‘En alle mannen van Israel kwamen bij koning Salomo samen, op het feest in de maand Etanim, dat is de
zevende maand. Toen alle oudsten van Israel gekomen waren, hieven de priesters de ark op, en zij
brachten de ark van Jahweh, en de tent der samenkomst en alle heilige voorwerpen die in de tent waren,
opwaarts..Toen vierde koning Salomo het feest, en geheel Israel met hem, een grote schare, van de weg
naarHamat af tot aan de Beek van Egypte, voor het aangezicht van Jahweh, onze God, gedurende zeven
dagen, en nog eens zeven dagen: veertien dagen. Op de achtste dag liet hij het volk gaan, en zij zegenden
de koning, en gingen naar hun tenten, verheugd en welgemoed wegens al het goede dat Jahweh aan zijn
knecht David en aan zijn volk Israel gedaan had. (1Kon.8:2-3,65,66)

‘De bevolking van Juda en Israel was talrijk, zo talrijk als de zandkorrels aan de oever van de zee;
zij aten en dronken en waren vreugdevol.’ (1Kon.4:20)
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 ‘Ieder die woont onder zijn wijnstok & vijgenboom ‘ideaalbeeld’ van hetgoede leven
‘want hij heerste over alles… hij had vrede rondom aan alle zijden, zodat Juda en Israel gerust woonden,
ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgeboom, van Dan tot Berseba, gedurende het gehele leven van
Salomo.’ (1Kon.4:24,25)
‘Want Jahweh, uw God, brengt u in een goed land: een land met waterbeken, bronnen en diepe wateren,
die ontspringen in het dal en op het gebergte; een land met tarwe en gerst, wijnstokken, vijgenbomen en
granaatappels; een land met olierijke olijfbomen en honing; een land waarin u zonder schaarste brood zult
eten,waarin het u aan niets ontbreken zal;’ (Dt.8:7-9a)
‘Als u in Mijn verordeningen wandelt … dan zal Ik u op zijn tijd regen geven, zodat het land zijn opbrengst
zal geven… Dan zal de dorstijd bij u tot de wijnoogst duren, en de wijnoogst zal tot de zaaitijd duren.
U zult uw brood tot verzadiging toe eten enonbezorgd in uw land wonen.’ (Lev.26:3-6)
Dan zal de dorstijd bij u tot de wijnoogst duren, en de wijnoogst zal tot de zaaitijd duren. U zult uw brood tot verzadigingtoeeten en onbezorgd in uw land wonen.
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 Dit ideaalbeeld wordt door de profeten opgepikt Gods herstel & eindtijd Koninkrijk

‘Het zal echter in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van Jahweh vast zal staan
als de hoogste van de bergen, …en dat de volken ernaartoe zullen stromen.   …en zeggen: Kom, laten wij
opgaan naar de berg van Jahweh, naar het huis van de God van Jakob;  dan zal Hij ons onderwijzen
aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en
het woord van Jahweh uit Jeruzalem. Hij zal oordelen tussen vele volken …Zij zullen hun zwaarden
omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen.  …Oorlog voeren zullen zij niet meer leren.
Maar zij zullen zitten, ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboomMaar zij zullen zitten, ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom, niemand zal ze schrik aanjagen,
want de mond van Jahweh der legermachten heeft het gesproken.’ (Micha:1:1-4 selectie)
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beider schouders, liepen achteruit en bedekten de naaktheid van hun vader, met het gezicht afgewend,
zodat zij de naaktheid van hun vader niet zagen.’ (Gen.9:18-23)

 Dit ideaalbeeld wordt door de profeten opgepikt Gods herstel & eindtijd Koninkrijk

‘En gij, Betlehem Efrata, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal Mij voortkomenuit u zal Mij voortkomen
die een heerser zal zijn over Israeldie een heerser zal zijn over Israel en wiens oorsprong is vanouds, van de dagen der eeuwigheid. …
Dan zal Hij staan en hen weiden in de kracht van Jahweh, in de majesteit van de naam van Jahweh,
zijn God; en zij zullen rustig wonen, want nu zal Hij groot zijn tot aan de einden der aarde,
en Hij zal vrede zijn. (Micha:5:2-5 selectie)

‘Blaast de bazuin op Sion en maakt alarm op mijn heilige berg! Dat alle inwoners des lands sidderen, want
de dag van Jahweh komt. Want hij is nabij! Een dag van duisternis en van donkerheid, een dag van wolken
en van dikke duisternis. … Voor hem uit verteert een vuur en achter hem laait een vlam; als de gaarde vanals de gaarde van
Eden is het land voor hemEden is het land voor hem, en achter hem is het een woeste wildernis; …’ (Joël2:1-3 selectie)
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‘Op die dag zal Ik oprichten de vervallen hut van David. Zijn scheuren zal Ik dichtmaken, en wat aan hem
is afgebroken, zal Ik oprichten, Ik zal hem opbouwen als in de dagen van oude tijden af;
Zie, er komen dagen,  spreekt Jahweh, dat de ploeger de maaier zal ontmoeten en deZie, er komen dagen,  spreekt Jahweh, dat de ploeger de maaier zal ontmoeten en de druiventrederdruiventreder
de zaaierde zaaier, en dat de bergen zullen druipen van zoete wijn en al de heuvels doordrenkt zullen worden.
Ik zal een omkeer brengen in de gevangenschap van Mijn volk Israël. Zij zullen de verwoeste steden
herbouwen en bewonen, zij zullen wijngaarden planten en de wijn ervan drinken, zij zullen ‘gaarden’
aanleggen en de vrucht ervan eten. Ik zal hen in hun land planten, en zij zullen nooit meer weggerukt
worden uit hun land, dat Ik aan hen gegeven heb, zegt Jahweh, uw God.’ (Amos9:1-15 selectie)
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 Wijngaarden & wijn in de NH & NA Jesaja’sJesaja’s visioen van Gods nieuwe scheppingvisioen van Gods nieuwe schepping

‘Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan de vorige dingen zal niet meer gedacht
worden,  ze zullen niet meer opkomen in het hart. Maar wees vrolijk en verheug u tot in eeuwigheid
in wat Ik schep, want zie, Ik schep Jeruzalem een vreugde en zijn volk blijdschap.
En Ik zal Mij verheugen over Jeruzalem en vrolijk zijn over Mijn volk.
Zij zullen huizen bouwen en erin wonen, zij zullen wijngaarden planten en van hun vrucht eten.
In wat zij bouwen, zal geen ander wonen, van wat zij planten, zal geen ander eten.
Want de dagen van Mijn volk zullen zijn als de dagen van een boom, en Mijn uitverkorenen zullen lang
genieten van het werk van hun handen.’ (Jes.65:17-19,21-22)

‘een huis zult u bouwen, maar er niet in wonen; een wijngaard zult u planten,
maar de vrucht ervan niet eten.’ (Dt.28:30)
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‘Jahweh der legermachten zal op deze berg voor alle volken een feestmaal met uitgelezen gerechten
aanrichten, een feestmaal met gerijpte wijnen, met uitgelezen gerechten vol merg, met gezuiverde gerijpte
wijnen. EnHij zal op deze berg verslinden de sluier waarmee het gezicht van alle volken omsluierd is,
en de bedekking waarmee alle naties bedekt zijn. Hij zal de dood voor altijd verslinden, Jahweh de Heer zal
de tranen van alle gezichten afwissen en de smaad van Zijn volk wegnemen van heel de aarde,
want Jahweh heeft gesproken. Op die dag zal men zeggen: Zie, Dit is onze God; wij hebben Hem verwacht,
en Hij zal ons verlossen. Dit is Jahweh, wij hebben Hem verwacht, wij zullen ons verheugen en verblijden in
Zijn heil. Want deWant de (zegenende)hand van Jahweh zal rusten op deze berg.hand van Jahweh zal rusten op deze berg.’ (Jes.25:6-10 selectie)
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